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De inwoners van De Wijk kunnen terug kij-

ken op een fantastisch  dorpsfeest met tal 

van hoogtepunten. Vrijdagavond speelde de 

band Bºkkers in een volle feesttent.  Num-

mers als het óGiet hier Spoken en Annie uut 

de Bochteô werden luidkeels meegezongen.    
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Te koop gevonden, verloren, aangeboden e.d. 

Rits stuk?                                                                                                                           

Voor alle kledingreparaties en aanpassingen:  

Margreet Scheeringa. Prins Bernardlaan 8   

Koekange.  Telefoon: 06-23145260      

Adverteren, tips en/of                                      

nieuws voor redactie?                                  

Telnr.. : 06-50953385                                                  

Mail: info@dewijk.info                   
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Het feest begon  woensdag al met een mee-

zingmiddag, een spelavond en de stratenkeu-

ring. (1e prijs Dunninghe). Een ander hoogte-

punt was de optocht op zaterdagmorgen. Vele 

versierde wagens en individuelen deden hier 

aan mee. Creativiteit kon de Wiekers hierbij 

niet ontzegd worden. Vele prachtige en inno-

vatieve idee±n kwamen naar voren. In totaal 

deden er vierentwintig wagens mee en veer-

tien loopgroepen/ individuelen. De wagen 

óMagneetvissenô kreeg onderweg een lekke 

band en moesten  na de pauze afhaken. Ook 

óBassie en Adriaanô kregen autopech en wer-

den door een andere auto gesleept. Na afloop 

was de prijsuitreiking in de feesttent. De eer-

ste prijs bij de wagens ging terecht naar: Wie-

ker Savanne. Ruim vier maanden hadden de 

bewoners van de Vijverweg gewerkt aan deze 

prachtige wagen. Ook bij de verlichte versier-

de straten wonnen ze de eerste prijs met Wie-

ker National Park. 2e Back to the 70's, 3e 

Mokum achter de Wieker Meule. Bij de ge-

huurde wagens waren de uitslagen als volgt. 

1e prijs: What's Happening, 2e Jamaica, 3e 

Bassie en Adriaan. Zaterdagavond ging het 

dak er af met feestband Melrose. Zondagmid-

dag stond de zeskamp op het programma.  

Diverse groepen streden om de sportieve eer. 

Vooral het waterspel was hilarisch om te zien. 

Na afloop stond er een ouderwetse stoelen-

dans op het programma in de feesttent. Deze 

werd gewonnen door Helene van Goor en 

Jannes Kip. DJ the Pirate sloot het feest op 

geweldige wijze af.  
 

Wat me deze keer opviel!! 
 

Dat waren toch wel de z.g. ódorpsfeestenô in 

de dorpen om ons heen. Ook ons dorp had 

weer haar traditionele óWiekerfeestô. Een 

traditie met een lange, lange historie! Men 

zegt wel eens, dat wij, noordelingen, te nuch-

ter zijn om b.v. carnaval te vieren. Nou, ik 

kan u wel zeggen dat tijdens deze 

ódorpsfeestenô alle noordelijke nuchterheid 

wordt afgeschud. Allemachtig, wat gaat het er 

flink aan toe! Ouderen ons zullen, met mij, 

constateren dat er wel het een en ander veran-

derd is. Ongetwijfeld ontkom je er niet aan 

vergelijkingen te trekken en als ouderen heb 

je dan al gauw de neiging om het verleden te 

adoreren! Daar heeft onze jeugd echter geen 

boodschap aan, dat hadden wij ook niet toen 

we jong waren! 
 

Deze dorpsfeesten hebben nog steeds een 

hoog óNaoberschap-gehalteô. Toen ik in de 

gelegenheid was om, als jurylid voor het keu-

ren van straten en bogen, rond te fietsen, ont-

dekte ik hoe in vele straten en buurten de 

mensen in feestelijke stemming bij elkaar 

zaten. Ook samen met de jeugd! Opvallend! 

Een keer per jaar met je buurtgenoten, die je 

normaal weinig spreekt, gezellig te praten en 

iets te drinken. Dat is naoberschap van de 

beste soort!  
 

En dan, als sluitstuk, de traditionele optocht. 

Gedragen door de uitspraak van de Fransman 

Pierre de Coubertine: óNiet het winnen is be-

langrijk, doch het deelnemenô  kwamen er 

zoôn twintig wagens opdraven. En natuurlijk 

zijn de corsowagens van de diverse bloemen-

corsoôs cultureel van een  ander niveau, doch 

het plezier waarbij men aan ñonzeò optocht 

deelneemt, spat er van af! De hulde is deze 

keer dan ook voor de mensen van de Oranje-

vereniging, die bereid zijn om dagen in touw 

te zijn om deze 4 dagen in goede banen te 

leiden! 
 

Jan Tijink                                                                    

Prins Clauslaan 50 
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